Bericht 4
Hart voor je huwelijk
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Mannenpraat

Er moet me iets van het hart: we hebben als mannen niet altijd een juist beeld over van alles en nog wat. (Oke, wel vaak, dat dan weer wel, maar echt niet altijd..). Vorig jaar heeft mijn vrouw regelmatig het onderwerp ‘Hart voor je huwelijk’ ter sprake gebracht. Het leek haar écht iets voor ons! Maar ik was er van overtuigd dat niemand, ook mijn lieve vrouw niet, mij zo ver zou krijgen dat ik écht privé-zaken met anderen zou bespreken. Dat ik mijn gevoelszaken met anderen zou delen. Dat ik, zeker niet in een groep, iets zou bespreken met betrekking tot ons huwelijk. Als er geen problemen zijn, moet je ze ook niet zoeken.

Het onderwerp ‘Hart voor je huwelijk’ was niet bespreekbaar. We hebben geen probleem, dus de cursus is niets voor ons. (En ik bedoelde: voor mij.)

Tot de auto voor een beurt naar de garage moest. Want van tijd tot tijd moet er het één en ander ververst worden. En staan de banden op de juiste spanning? Soms even een tip van de monteur en je kunt je voordeel er mee doen.

Mijn vrouw snapte er op haar manier helemaal niets van.

Waarom eigenlijk met de auto naar de garage? De auto loopt goed, rijdt zuinig en er zijn geen klachten. Of ik misschien met de monteur mijn rijstijl ging bespreken? 

Natuurlijk doe ik dat niet!

Ze heeft me overtuigd en het bewijs van haar gelijk is later geleverd. 

Bij ‘Hart voor je huwelijk’ zit je niet met anderen te praten over je huwelijk. Je praat in een gezellige en ongedwongen sfeer, alleen met je eigen vrouw over je eigen huwelijk. Soms deel je iets algemeens met anderen, maar wat van jullie is, blijft van jullie. 

En het gaat niet om je huwelijk waar iets mis mee zou zijn. Het gaat om verbreden en verdiepen. Om verversen en tips. Wat je daarmee doet, bepaal je als echtpaar zelf.

We zijn nu niet gediplomeerd, maar hebben er samen wel veel geleerd.

Hartelijk aanbevolen door een ex-deelnemer.

Aanmelding:

- Via de website
- Op het Kerkelijk 

- Via e-mail .....
- Via het aanmeldingsformulier
Opgave voor de avonden graag vóór ....
